
BORDEAUX - ZUID PORTUGAL SEPTEMBER 2023  
11 september tot en met 14 oktober … 

20 dagen fietsen met 2 rustdagen, gemiddeld 115 km per dag en circa 1400 hm per dag 

Na een inspiratiedagje op de fiets-/wandelbeurs komt het ritje Portugal steeds dichterbij.

Zoals het al eeuwen wordt verteld, vele wegen leiden naar Rome … 

Zo ook onze reis, vento contrário 

De fietsen gaan in de speciale koffer mee. Op Schiphol stappen we in de snelle TGV tot Parijs. 
Hier maken we een overstap … Het is best wel een gesleep met zo’n grote fietskoffer door Parijs. 
De metro in tot het volgende station. Kun je je voorstellen, iedereen die naar je zit te loeren, zich 
afvragend wat er in zo’n grote box zit. Zo ook de douane en na een uitleg wensen ze ons succes, 
ze bellen een security en we kunnen een kortere weg nemen, buiten om, een avontuur op zich. 
Maar goed, dit is de gekozen weg … we missen net de trein, maar met een kleine bijbetaling  
kunnen we gelukkig de trip voortzetten hè hè ...

Vanaf Bordeaux naar Zuid Portugal, Albufeira onze eindbestemming

Alhoewel we geen vaste route/tijdsbestek hebben, vertrekken we uit Bordeaux en is de route  
grofweg over Bayonne-San Sebastian-Bilbao-Santander-Gijon-Santiago de Compostello-Vigo-
Porto-Lissabon-Albufeira. 

Na dag 22 en 2300 km en veel klimwerk komen we om 8.00 uur aan in Albufeira . 



Aangekomen in Bordeaux zoeken we een geschikt hotel met garage waar we onze fietsen kunnen 
monteren. Tja, niks van tevoren geregeld … blijkt alles toch goed vol, er is een kampioenschap 
rugby. Dan maar een taxibusje regelen waar de boxen inpassen en op zoek naar een slaapplek. 

Na een heerlijk diner, een goeie nachtrust en top ontbijtje staat dag 2 voor de deur. Zo, nu kunnen 
de koffers verder op transport naar Portugal. Ook dit schijnt weer een heel gedoe te zijn, de sevice 
die het hotel zou bieden, geldt niet voor deze grote koffers. Op naar het postkantoor.

Het kost even wat tijd om de koffers op het postkantoor te krijgen en het invullen van de  
documenten. Na enkele uren trappen we af en kan de reis echt beginnen ... 

Richting de kust, het wordt een korte 1e fiets dag. 



Langzaam laten we de grote stad achter ons. Al trappend door een prachtig natuurgebied zien we 
in de verte de duinen al oprijzen, zo’n 110 hoog. 

Heel indrukwekkend als je er mensen op ziet lopen. 

Nog even doorfietsen langs dit mooie natuurverschijnsel. Ja, en dan komt echt de kust in zicht. 

Elke dag een andere plek en stad, het geeft zoveel indrukken ... maar toch nog snel een selfie. 

In de verte duiken de heuvels van de Pyreneeën al op. Ach het is nog ver, hi hi, maar het  wordt 
straks klimmen. 



Eerst nog maar van onze rustdag genieten en al het moois opsnuiven. We zitten in een prachtig 
Spaans stadje wat veel te bieden heeft qua cultuur en eten. 

Het is elke dag weer genieten ... ik verwonder me over alle bouwwerken en het prachtige  
Guggenheimmuseum, Volgende keer ga ik er naar binnen. 



Gelukkig is er tijdens het klimmen veel afleiding onderweg en komen we ook leuke plekjes tegen. 
Hier blijkt het Spaanse huis van Pipi(ta) Langkous te staan. Compleet met paardje, wel stipjes, 
maar bruin; ik noem hem maar kleine bruintje. 

Hoogte geeft ook mooie vergezichten. Wat mijn ogen zien, kan de foto helaas niet vastleggen. 

We zetten onze route door naar Santiago de Compostella. We kwamen al veel wandelaars  
onderweg tegen, er zijn er bij die al 8 jaar lopen, wel met tussenpozen. 



Gelukkig hadden we op dit bedevaartsoord onze 2e rustdag. Het was bijzonder en indruk- 
wekkend om de mis te mogen meemaken … vooral de wierookpot die met 70 km per uur  
wordt rondgeslingerd. 

Een prachtige mooie stad en zeker de moeite waard om een weekend te bezoeken.  
Gave pleintjes, straatjes en parken, winkels en cafe’s en natuurlijk de souvenirs (de wel bekende 
schelp) ontbraken niet.

En vooral de heerlijke tapas ... had nog wel een dagje kunnen blijven, maar helaas moeten we 
verder. 

Hier scheidt de rivier de grens Spanje/Portugal.



Deze imposante brug met boven een spoor en er staat nog een mooi grenskantoor met een  
laan van heerlijke kasseien. Heerlijk! 

Van hartig naar zoet. Hier staat Portugal om bekend, dus elke dag een gebakje bij de koffie.  
Wat een heerlijkheid, zelfs bij het ontbijt hier traditie of cultuur. 



Net de grens over lijkt het wel of de tijd heeft stilgestaan. Deze beelden zag ik 30 jaar geleden 
ook, tijdens mijn eerste kennismaking met Portugal. Paard en wagen en nog weinig asfaltwegen.

Maar alles is natuurlijk schijn, zodra we bij de grote steden komen Porto, Lissabon en de bekende 
badplaatsen Santa Cruz, waan je je weer in de moderne tijd. Je verdwaalt en het duurt wel even 
om hierdoorheen te fietsen. Immens groot en vooral druk. 



Weer weg van de grote steden doen we veel kleine kustplaatsen aan en alles is hier heuvelachtig. 
Het is zo mooi groen dat je de beleving hebt of het de Alpen zijn. 



Bij Setúbal steken we het water over met een veerboot. Hier kom je langs een waanzinnig mooie 
strand/landtong, heel rustig en nog ongerept stuk natuurschoon . 

Moe maar voldaan komen we aan in Albufeira. Het was een lange dag met 165 km. Ik krijg steeds 
meer respect voor de prof wielrijders. 



Na 3 rustdagen begint het weer te kriebelen in de benen, maar nu zonder bagage. We verkennen 
de omgeving. We gravellen het binnenland (waar de Moren ons al ver voor waren) door.

Onbekende paden en wegen. Aan het einde hebben we nog circa 700 km terrein verkend.  
Met totaal 3000 km op de teller is het weer tijd om huiswaarts te gaan. Met gemengde gevoelens 
denken we terug aan dit mooie avontuur. Lachend zeggen we: “ik zou het zo weer doen”.


